
Orde van dienst 27
oktober 2024 Hitzum
Bevestiging ambtsdragers

Wij komen binnen

Lied voor de dienst: Lied 1005: 1, 2, 3, 4 (Zoekend naar Licht in het Nederlands)

Welkom en mededelingen (ouderling van dienst)

Psalm (staande): Lied 121 : 1, 2 en 4 (Ik sla mijn ogen op en zie)

Stil gebed- bemoediging en groet

Kyriegebed
Afgewisseld met de gemeente door het samen zingen van het refrein lied 25b:
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding
steeds weer zoeken mijn ogen naar U.

Lofprijzing: Liedboek 305: 1, 2, 3 (Alle eer en alle glorie)

God spreekt ons toe

Gebed om de Geest

Schriftlezing: Jesaja 59:9-19

9 Daarom blijft het recht ver van ons
en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar.
Wij hopen op licht, maar het is duister,
op een sprankje licht, maar we dolen in het donker.
10 We tasten als blinden langs de muur,
we tasten rond als iemand die niets kan zien.
Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert,
in de kracht van ons leven lijken we dood.
11 Wij allen grommen als beren,
we klagen en kreunen droevig als duiven.
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Wij hopen op recht, maar het is er niet,
op redding, maar ze blijft ver van ons.
12 Want talloos zijn onze misdaden jegens U,
onze zonden getuigen tegen ons.
We zijn ons van onze misdaden bewust
en erkennen ons wangedrag:
13 we zijn opstandig en de HEER ontrouw,
we zijn afvallig van onze God,
we zijn belust op bedrog en onderdrukking,
zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort.
14 Het recht is verdrongen
en de gerechtigheid blijft ver van ons;
de waarheid struikelt op straat
en de oprechtheid krijgt nergens toegang.
15 Zo laat de waarheid verstek gaan,
en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit.

Maar de HEER zag het,
en het was slecht in zijn ogen
dat er geen recht meer was.
16 Hij zag dat er niemand was,
Hij was geschokt dat niet één mens ingreep.
Op eigen kracht bracht Hij redding
en zijn gerechtigheid spoorde Hem aan.
17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan
en zette de helm van de redding op zijn hoofd.
Hij deed het kleed van de vergelding aan
en hulde zich in de mantel van de strijdlust.
18 Hij zal ieder naar zijn daden vergelden:
woede voor zijn vijanden,
wraak voor zijn tegenstanders;
ook op de eilanden wreekt Hij zich.
19 In het westen zal men de naam van de HEER vrezen
en in het oosten zijn majesteit.
Want Hij zal komen met de kracht
van een rivier in een smalle bedding,
voortgestuwd door de adem van de HEER.

Lied: 462: 1, 2, 3 en 6 (Zal er ooit een dag van vrede?)

Schriftlezing: Marcus 10: 46-52

46 Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd door een
grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs
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de weg; het was Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 17947 Toen hij hoorde dat
Jezus van Nazaret voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: ‘Zoon van
David, Jezus, heb medelijden met mij!’ 48 De omstanders berispten hem en
zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder:
‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 49 Jezus bleef staan en zei:
‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op,
Hij roept u.’ 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51
Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde:
‘Rabboeni, zorg dat ik kan zien.’ 52 Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof
heeft u gered.’ En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Lied: 534:1,2,3 en 4 (Hij die de blinden weer liet zien)

Verkondiging

Stilte

Lied: De Heer heeft mij gezien en onverwacht ( Gezang 487 liedboek voor de
kerken 1973)

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit
Heeft in zijn handen onze naam geschreven
De Heer wil ons bewonen als zijn huis.
plant als een boom in ons zijn eigen leven
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Wij geven antwoord

Geloofsbelijdenis

Voorganger
Wij geloven dat God goed is:
dat God zorgt voor deze wereld,
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dat God zorgt voor de kerk,
dat God zorgt voor jou en mij.

Allen
Wij geloven dat God goed is
zelfs op manieren die ons vreemd zijn:
zoals in Jezus Christus die stierf om op te staan
en zoals God ons, kwetsbaar als wij zijn,
laat gaan in een gevaarlijke wereld.

Mannen
Wij geloven dat God goed is
en dat die goedheid ons onnavolgbaar bereikt:
door de Geest die telkens leven geeft,
door engelen, Gods strijders voor het goede,
door mensen om ons heen, ja, ook in hen zorgt God vaak voor ons.

Vrouwen
Wij geloven dat wij goed zijn:
waar wij gewond zijn worden wij geheeld,
waar wij het kwaad dienen worden wij vergeven,
om lief te hebben worden wij geholpen.

 Allen
Wij geloven dat de goede wereld komt
en dat dit elk moment gebeuren kan.

Bevestiging ambtsdragers

Presentatie te bevestigen ambtsdragers (kopje wel, tekst niet op de beamer)

Voorganger:
Gemeente, de kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt
van degenen die bevestigd of herbevestigd zullen worden
in het ambt van ouderling en diaken.
Het zijn de ouderlingen:

● Eibert Tigchelaar
● Mariska de Boer

 
En de diaken:

● Feikje Hoekstra

Eibert Tigchelaar wordt bevestigd als ouderling en en Mariska de Boer en
Feikje Hoekstra worden herbevestigd als ambtsdrager

4



Lied via de beamer: Ik zal er zijn | Sela

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Formulier

De apostel Paulus schrijft:
‘Er is verscheidenheid in genadegaven,
maar het is dezelfde Geest;
er is verscheidenheid in bedieningen,
maar het is dezelfde Heer;
en er is verscheidenheid in werkingen,
maar het is dezelfde God,
die alles in allen werkt.’ 
En de apostel Petrus zegt:
‘Dient elkander,
een ieder naar de genadegaven
die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters
over de velerlei genade Gods.’ 
Zo worden in de gemeente van Jezus Christus
mensen geroepen tot het ambt
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van ouderling en diaken,
om samen met de predikanten
deze dienstbaarheid te bevorderen
en dit rentmeesterschap vorm te geven
tot heil van allen
en tot eer van de ene en gezegende Naam.
En u broeder en zusters, die nu gereed staan
uw ambtswerk te aanvaarden:
herinner u altijd met dankbaarheid
dat het Christus’ eigen kudde is,
die u wordt toevertrouwd.
Hij heeft haar verworven door zijn bloed;
het is zijn kerk.
Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,
voed uzelf met het Woord van God,
volhard in het gebed
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

Lied:“Heer, wat een voorrecht” (Opwekking 249, ELB 212, JdH 983)

1 Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan
Schouder aan schouder In Uw wijngaard te staan
Samen te dienen, te zien wie U bent
Want Uw woord maakt Uw wegen bekend

Refr: Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht

2 Samen te strijden in woord en in werk
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn
Als Uw kerk, die waarachtig wil zijn

Refr: Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht

3 Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht
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Refr: Samen op weg gaan, dat is ons gebed
Als een volk, dat juist daarvoor
Door U apart is gezet
Vol van Uw liefde, genade en kracht
Als een lamp, die nog schijnt in de nacht

Vragen (kopje wel in presentatie, inhoud niet)

Eibert, Mariska en Feikje, willen jullie naar voren komen en hier gaan staan
om de volgende vragen te beantwoorden?

Aantredende ambtsdragers  komen naar voren

Geliefde broeder en zusters,
u die nu geroepen wordt
tot het ambt van ouderling of diakenin deze gemeente:

Gelooft u dat u in uw verkiezing door deze gemeente
door God zelf tot deze dienst bent geroepen?

Aanvaard u de heilige Schrift
als enige regel van het geloof
en wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen
met liefde voor de gemeente
en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt,

belooft u geheim te houden
wat vertrouwelijk te uwer kennis komt,
en belooft u uw taak te vervullen
overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop uw antwoord, 
● Eibert Tigchelaar
● Mariska de Boer
● Feikje Hoekstra

Te bevestigen ambtsdragers:
Ja.

Zegening (kopje wel in presentatie, inhoud niet)
Beide handen omhoog en nadrukkelijk voor de nieuwe ambtsdragers gaan staan

7



God onze hemelse Vader
geve u zijn heilige Geest
tot vervulling van het ambt van ouderling of diaken
in de gemeente van Jezus Christus.

Gemeente gaat staan.
Zingen wij Gezang 363

Aanvaarding en verwelkoming door de gemeente (zowel kopje als inhoud in de
presentatie)

Gemeente,
dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diaken.
Wilt u hen in uw midden ontvangen
en hen hooghouden in hun ambt?

Gemeente antwoordt:
Ja

Net bevestigde ambtsdragers en de gemeente gaan  zitten

Lied: Psalm 89:1

1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied
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des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,
een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Gebeden

Collecte

Slotlied(staande) Opwekking 214 (Ik wandel in het licht met Jezus).

Ik wandel in het licht met Jezus,
het donk're dal ligt achter mij,

en 'k weet mij in zijn trouw geborgen,
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,

en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden

sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duistere wolk bedekt de zon,

en 'k kan niet anders 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,

en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden

sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,

met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,

en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden

sinds ik wandel in het licht met Hem.
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Ik wandel in het licht met Jezus,
o, mocht ik zelf een lichtje zijn,

dat straalt te midden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.

Refrein:
Ik wandel in het licht met Jezus,

en 'k luister naar zijn dierb're stem,
en niets kan mij van Jezus scheiden

sinds ik wandel in het licht met Hem.

Wij gaan op weg

Uitzending en zegenbede

Gezongen: Amen(3x)
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