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Op de openingsdag zijn er tezamen al 84.000 mensen bij de vier verschillende openingsdiensten van de Kirchentage aanwezig. De bijbeltekst “Soviel du brauchst” (Exodus 16:4) stond in deze openingsdiensten centraal. Een tekst die tevens het thema is voor deze 34e Kirchentag. Een tekst die gaat over het brood uit de hemel, het manna. Manna, iets dat men in eerste instantie niet kent, maar tot zegen blijkt te zijn. De exegetische uitleg verwijst ook steeds naar de vraag Man-Hu? Man-“Wat-is-dat”? Ja, het brood dat tot leven, tot zegen wil zijn. Uiteindelijk weten de mensen in de woestijn dit vreemde brood uit de hemel betekenis te geven. Een brood dat van betekenis is om van te kunnen leven. Zoveel als een mens nodig heeft om te kunnen leven. 

Het programmaboekje bevat ook voldoende om van te delen met de vele 1000-en mensen die men verwacht; 150.000 per dag. Op vele plaatsen in de stad kan men terecht voor workshops, lezingen, stiltemomenten, zang, een markt der mogelijkheden, etc. 

Iedere dag begint met ochtendgebeden en bijbelse leerhuizen op verschillende plaatsen in de stad. 

Ikzelf zal als vertegenwoordiger voor de Beraadgroep Oecumene van de Protestantse Kerk in Nederland op donderdagavond aankomen in Hamburg en blijven tot en met de slotviering. Zelf vind ik het bijzonder dat ik niet alleen zal afreizen, maar dat ook gemeenteleden uit Achlum-Hitzum , waar ik predikant ben, enthousiast zijn geraakt om mee te gaan. Zij sluiten zich zaterdag en zondag aan. Op deze manier wordt een dergelijk bezoek niet enkel een gebeuren is dat ‘ver weg’ zou staan van de gemeente, maar waarvan we hopen dat het ook inspiratie geeft om van te delen in de plaatselijke gemeente. 

Bij aankomst donderdagavond zal ik eerst richting de opera over het leven en werken van Dietrich Bonhoeffer gaan. Deze opera wordt donderdag voor het eerst opgevoerd onder de titel “Vom Ende der Unschuld”. Hier zal ik ook de preses van de PKN, Karin v.d. Broeke treffen. 

In het eerstvolgende verslag meer daarover.



