
Orde van dienst
Startzondag 24
september 2023
Gertrudiskerk Achlum

● Aanvang 9:30 uur
● Link naar de uitzending
● Voorgangers: ds. Tytsje Hibma en ds. Marco Roepers
● Pianiste: Kiki van der Togt
● Lector: Jansje Akkerman
● Ouderling: Sjoukje de Boer
● Diaken: Harm Schuurmans
● Beamteam: Fimke Tjalsma

Welkom en mededelingen (ouderling)

Intochtslied: Psalm 84: 3 en 4

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,
die naar uw tempel zich begeeft,
zijn hart wijst hem de rechte wegen.
Zij trekken op van overal
en, gaat het door het dorre dal,
dan valt op hen een milde regen.
Ja, in het hart van de woestijn
ontspringt een heldere fontein.

4 Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.
Hun lied weerklinkt van oord tot oord,
tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan
om voor Gods aangezicht te staan.
Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.
Verhoor mij, God van Israël,
die alles leidt naar uw bestel.
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Bemoediging (Marco)

Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
en niet laat varen het werk van Zijn handen

Groet (Marco)

Genade barmhartigheid en vrede
zij u van God, de Vader
en van Christus Jezus, onze Heer
Amen

Kyrie (Marco)
Laten we God aanroepen vanuit de nood van de wereld. We zingen Kyrië eleison

Gloria (Marco)

Laten we God prijzen want zijn barmhartigheid kent geen einde:
Gloria in excelsis Deo
We zingen Geroepen om te zingen 47: Gloria in excelsis Deo
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Gebed met de Heilige Geest (Marco)

Ik ga op reis en neem mee (Marco en Tytsje)
● Marco moet Rugtas meenemen.

Lied: Stap voor stap voor stap voor stap. … (Begeleiding Kiki)

Refr: Stap voor stap voor stap voor stap )
voor stap voor stap voor stap! ) 2x
Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
blijf niet langer staan.
Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee
achter Jezus aan.

1 Want Jezus zegt:
'Ik ben de weg,
de waarheid en het leven'.
Hij gaat ons voor
dus geef gehoor,
Hij heeft zijn woord gegeven!

Refr: Stap voor stap voor stap voor stap )
voor stap voor stap voor stap! ) 2x
Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
blijf niet langer staan.
Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee
achter Jezus aan.

2 Wat Jezus doet,
is altijd goed,
Hij is de goede Herder
voor jou en mij
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dus kom erbij,
zijn woord helpt ons steeds verder!

Refr: Stap voor stap voor stap voor stap )
voor stap voor stap voor stap! ) 2x
Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
blijf niet langer staan.
Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee
achter Jezus aan.

3 Want Jezus daagt
ons uit en vraagt
ommet Hem op te trekken.
Dus kom op, gauw
en volg Hem nou,
we gaan zijn woord ontdekken.

Refr: Stap voor stap voor stap voor stap )
voor stap voor stap voor stap! ) 2x
Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee,
blijf niet langer staan.
Kom op, ga je mee,
kom op, ga je mee
achter Jezus aan.

Schriftlezing: Lucas 9: 1-6 (Lector)

1 Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en
de kracht om ziekten te genezen. 2 Daarna zond Hij hen uit om het
koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. 3 Hij zei tegen
hen: ‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood
en geen geld, en ook geen extra kleren. 4 Blijf in het huis waar je onderdak
hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat. 5 Als ze jullie niet willen
ontvangen, ga dan weg uit die stad en schud het stof van je voeten als
getuigenis tegen hen.’ 6 Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats
naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken
genazen.

Lied: Hemelhoog 386, Liederen en Gebeden uit Iona 40 . Wil je opstaan en mij
volgen. alle 5 coupletten

1 Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
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Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

3 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!’
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Preek Tytsje

Lied Gezang 802: 1, 4 en 5

1 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
‘Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat Ik u wijs.’
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saammet uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

4 Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saammet uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

5 Velen, die de moed begaf,
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blijven staan of dwalen af,
hunkerend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Here God, wij zijn vervreemden
door te luisteren naar uw stem.
Breng ons saammet uw ontheemden
naar het nieuw Jeruzalem.

Gebeden (Marco)

Slotlied: Ga maar gerust want ik zal met je meegaan

1. Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht, dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.

2 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de zon, waarvoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in de zon.

3 Ga maar gerust, want Ik zal met je meegaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend werkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen,
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
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Zegen (Iona na gezang 802 NLB) (Tytsje)

In ons hart en in ons huis
DE ZEGEN VAN GOD
In ons komen en in ons gaan
DE VREDE VAN GOD
In ons leven, op onze zoektocht,
DE LIEFDE VAN GOD.
Bij het einde, nieuw begin,
DE ARMEN VAN GOD OMONS TE ONTVANGEN,
THUIS TE BRENGEN.
AMEN
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